WELKOMST LIED VOOR TON EN JAN,
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| H"lder de bolder.

1 Ga uit de richting,
Daar komt eef nieuve lichting.
Een strijdend paar,
Voor tal van Jjaar,
- Aboe, aboe, aboe,
2 4ie hem eens stralen,
Zijm bruid komt hij hier halen.
Een mimne-roof,
Geef haar een stoof,
En tce , een zoen , een zoen,
'3 Geef ze een gbaassie
Aan 't meisie en 't baassie,
Een ondertrouw
Zonder berouw, |
Dat is gauw,dat is gauw,dat is gauw,
4 Holder de bollen,
Morgen gaan ze rollen
Van de preekstoel in de kerk,
Jonge, Jjonge, wat een werk,

5 Imat we geam zitien

En wij gaan ze bevitten,
Op dit span,

Zooveel je kan,

Bij durft je toch niet an,
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6 Soms maar diep zuchten
Het zal je hartje luchten,
Een jolig paar,

Geloof ons maar,
Zij houden van elkaar,




Fijzes Mofiaantje zwart als roet.

Welkom, Welkom Ton en Jan .
Welkom in ons midden dan;

Nu je hier zo bij ons sllen

Als verloofden komt binnenvasllen.

Vanavend willen we Jjullie vieren,
We hopen dat 't je mag plekieren,
¥We drinken, klinken op het span,
Alles ter eer van Ton en Jan,

We wensen jullie alle goed,

Doorloopd de verlovingstijd met spoed;
Samen kun je dan gaan trouwen,

En fijn een eigen nestje bouwer.

Dak deez'mooie verlovingsdag
de nog heel lang heugen nag
Welkom in ons midden dan,
Welkom, Welkom Ton en Jan.




